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Eerste indrukken over zomerseizoen 1960

Het is beslist nog te vroeg om een preciese indruk 
te kunnen geven over het zomerseizoen 1960. Daar
voor zal moeten gewacht worden tot september. Wel 
kunnen reeds enkele eerste indrukken tot 21 juli 
verstrekt worden.

Het is een feit dat de seizoeninzet definitief ver
vroegd is. In juni begint het hoog seizoen langzaam 
aan te lopen om reeds begin juli op volle toeren te 
draaien. 1960 heeft daar zeker de bevestiging van 
gebracht.

In vergelijking met vorige jaren mag gezegd worden 
dat juni 1960 een uitstekende toeristische maand is

geweest. Bijzonder aanmoedigend was het groot aantal 
Duitse toeristen per auto, dat mocht genoteerd worden 
in deze periode.

Waar iedereen dacht dat de maand juli crescendo zou 
gaan, viel deze verwachting tegen. Inderdaad van 
5 juli af kreeg de kust een vlaag van regenweder te 
verduren, dat zeer uitzonderlijk op 21 juli nog niet 
in zonneschijn was omgeslagen.

De invloed van de ongelukkige gebeurtenissen in 
Kongo bleef evenmin uit zodat de eerste drie weken 
van juli 1960 niet als bijzonder gunstig voor het toe
risme aan de Belgische kust mogen beschouwd 
worden.

Zulks beduidt niet dat er geen volk was maar de grote 
seizoendrukte viel niet te noteren. Dergelijke stand 
van zaken heeft vooral invloed op het verteer.

Tegen de twee elementen, die in juli het toeristisch 
seizoen aan de Belgische kust eerder ongunstig beïn
vloed hebben, vermocht niemand spijtig genoeg iets.

Het is te verhopen dat de maand augustus alsmede 
het naseizoen in september veel zullen goed maken 
opdat het ganse toeristisch seizoen 1960 niet te flauw 
zou uitvallen.

Spijt dit alles vallen toch enkele optimistische pun
ten te noteren. De verdere uitbreiding van het Duits 
toerisme aan de Belgische kust dient beslist vermeld 
te worden evenals de toeneming van Engelse toeristen 
uit Wales. Tot zover deze eerste seizoenindrukken.

Westtoerisme.


