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Joost Callens, CEO bouwbedrijf Durabrik uit Drongen

Bewandel het pad van je dromen
Christina Van Geel - auteur, journaliste en radiostem

Ik ben net terug van Burning Man, een heel bijzonder festival in de woestijn van Nevada. Een prachtige 
combinatie van muziek, stilte en creativiteit. Iedereen gaat er met zijn eigen talent naartoe en toont het aan 
de wereld. Een bijeenkomst van dromers en doeners. Je kunt er niks kopen, er zijn geen sponsors en geen 
adverteerders. Je brengt zelf mee wat je nodig hebt. Je geeft, zonder dat je iets terug verwacht. Op het  
einde van het festival verbranden ze ’s nachts in die donkere woestijn een houten man, een prachtig spektakel.  
De apotheose van een heel bijzondere week. Fenomenaal. Heel dankbaar dat ik zoiets mag meemaken. 
Ik ben zelf ook wel een dromer en een doener: als je het kunt dromen, kun je het doen.

Joost Callens: Als kind al genoot ik 

ervan om dingen samen te doen. Ik was 

lid van de Chiro en van de KSA, en ik 

genoot geweldig van de wandeltochten 

in de natuur die we samen maakten. 

Of ’s avonds zitten filosoferen rond het 

kampvuur, dat vond ik fantastisch. Als 

ik erop terugkijk merk ik dat ik toen al 

zoekend was. Een zekere spiritualiteit 

heeft er altijd wel in gezeten. Op school 

keek ik bijvoorbeeld echt uit naar de 

bezinningsdagen. Voor de meeste 

leeftijdsgenoten was dat een verplicht 

nummertje, met als grote meerwaarde 

dat we geen les hadden (lacht). Maar 

ik hield echt van die stilte momenten, 

ik hield ervan om te filosoferen en te 

discussiëren. In de puberteit word je wie 

je bent, da’s eigenlijk het mooie van die 

periode.

Ik ging altijd te voet of met de fiets naar 

school. Dat was best een eind en in mijn 

herinnering was ik onderweg soms uren 

bezig met kikkervisjes vangen en me 

verwonderen over alles wat ik zag. Ik was 

zo gefascineerd door die natuur. Mijn 

hoofd vol met existentiële vragen: wat is 

dat dan, doodgaan? Hoe raar moet dat 

zijn om er niet meer te zijn en dat zelfs 

niet meer te weten? Zulke dingen. Ik was 

daar veel mee bezig.

Dienstbaarheid en zelfontplooiing

Toen in 1989 de Berlijnse Muur gevallen 

was, zijn we met een buslading vol 

studenten met hamers en beitels naar 

Berlijn gereden. Om die trip te sponsoren 

was ik alle cafébazen in Leuven afge-

lopen voor een kleine bijdrage. In ruil 

kregen zij dan een stuk van de muur. Een 

mooie deal, toch? (Lacht) 

Initiatief nemen en mensen samenbren-

gen en enthousiasmeren: daarin zit mijn 

kracht, daar haal ik energie uit. Ik ervaar 

dit als een vorm van dienstbaarheid, één 

van de belangrijke doelstellingen ook van 

Durabrik.

Als ondernemer is het mijn bekommernis 

dat onze werknemers goed verzorgd zijn, 

dat onze aandeelhouders mooie resulta-

ten boeken en dat onze klanten tevreden 

zijn. Maar ook, hoe kan ik de samenleving 

een stukje beter helpen maken? Dit 

leidt naar een andere basisdoelstelling 

van ons bedrijf: ontplooiing van onze 

medewerkers. Hoe kan ik mensen helpen 

groeien, hun kracht helpen vinden? Het 

is één van de redenen waarom ik mijn 

boek ’De Kwetsbare Leider’ geschreven 

heb, omdat ik merk dat heel veel mensen 

in het bedrijfsleven in een keurslijf zitten. 

Ze hebben hun job, ze nestelen zich 

in een hiërarchisch denken en zijn niet 

meer bereid om in de spiegel te kijken. 

We bieden onze medewerkers regelmatig 

cursussen aan. We gaan ook regelmatig 

op stap met onze mensen. Elk jaar leggen 

we samen een stukje af van de Camino 

naar Compostela. Stappen zet aan tot 

reflecteren, over onszelf en over het 

bedrijf. 

Het vraagt soms wel veel moed om vol 

te houden. Niet iedereen wil meegaan in 

die zoektocht naar ontplooiing: of ze zijn 

er niet klaar voor, of ik pak het verkeerd 

aan. Dan toch vastberaden blijven en 

weten dat het een langetermijntraject is, 

is niet altijd makkelijk. Je kunt mensen 

ook niet dwingen om naar zichzelf te 

kijken.

Eens een zoeker, altijd een zoeker

Ergens onderweg had het leven het 

van mij overgenomen. Hoe gaat dat: 

je trouwt, je krijgt kinderen, je werkt 

keihard en voor je het weet zit je in een 

strakke routine en heb je het gevoel dat 

het leven jou leidt. Je zit midden in een 

stroomversnelling, het gaat hard, almaar 

vooruit. Tot je dan plots toch stilstaat 

en je afvraagt: ’Hé, waar zijn de voorbije 

tien jaar ineens naartoe?’ 

Durven stilstaan heeft bij mij heel veel in 

beweging gezet. 

Het heeft me doen beseffen dat ik weer 

op zoek moest naar de essentie. Waarbij 

dat zoeken zelf eigenlijk de essentie 

is. Via personal coaching, yoga, stilte, 

mindfulness ben ik op zoek gegaan naar 

wie ik écht ben. Wat zijn mijn talenten 

en mijn sterktes, en wat fluisteren die 

onzekere stemmetjes die ik ook vaak 

hoor? Wat maakt me angstig en brengt 

me uit evenwicht? Iedereen heeft zowel 

kwaliteiten als gebreken. Ik heb leren 

aanvaarden dat die schaduwkanten ook 

bij mij horen. En dat heeft me sterker 

gemaakt, vollediger. 

Ik vind het maar evident dat je jezelf als 

mens, én als leider, voortdurend in vraag 

stelt. 
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Bio Joost Callens
Joost Callens is opgegroeid in Beveren-

Leie, deelgemeente van Waregem, dat 

ook de bakermat is van het bouwbedrijf 

Durabrik. Hij had er een heel gelukkige 

jeugd. 

In 1966 legt zijn vader Jacques Callens 

de eerste steen van een bedrijf dat 

landbouwpanden, kantoren, loodsen 

en garages bouwt, en dat later de naam 

Durabrik zal krijgen. In een verdere 

fase verlegt de firma zijn accent naar 

residentiële bouwprojecten. Joost en 

zijn zus Claudia Callens nemen in 1996 

de leiding van hun vader over. In 2015 

schreef Joost het boek ’De Kwetsbare 

leider’ (Lannoo), een persoonlijke 

zoektocht naar zichzelf en authentiek 

leiderschap. Hij is vader van drie 

kinderen. 

© Alexis Taminiaux (via Durabrik)
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Wat is jouw droom?

Een aantal jaren geleden nam ik deel aan 

een Vision Quest, een ritueel waarbij je 

je enkele dagen afzondert in de natuur, 

afgeschermd van alle prikkels. Het is een 

zoektocht naar jezelf, naar antwoorden 

en inspiratie. Ik had mijn tentje opgesteld 

diep in de Ardennen, ik had water mee 

en fruit, en een enveloppe met daarin 

het thema dat ik die dagen met me zou 

meenemen (één vraag): Joost, wat is 

jouw droom? Toen heb ik heel luid en 

lang geschreeuwd. Ik wìlde geen 48 uur 

lang alleen zijn met die vraag. Die vraag 

maakte me bang. Omdat ik er al een hele 

tijd van aan het weglopen was. Met de 

moed der wanhoop ben ik er mee aan 

de slag gegaan. Ik heb heel de nacht 

zitten schrijven. Het was heftig, maar nu 

ben ik heel dankbaar dat mij die vraag 

gesteld werd. Je kunt ze uiteindelijk toch 

niet ontlopen. Die vraag komt terug bij 

elke stap die je zet.

Ik kan iedereen aanraden die oefening 

eens te doen. Ik denk dat veel mensen 

keuzes maken in hun leven die niet 

dicht bij hun centrum liggen. Dat ze hun 

droom onbewust voor zich uitschuiven. 

Ze blijven dat pad dat niet hun pad is 

volgen en ze krijgen een burn-out, of ze 

komen zwaar in conflict met zichzelf of 

met hun omgeving. Omdat ze continu 

iets doen dat boven of buiten hun kracht 

ligt. Door die vraag ‘Wat is jouw droom?’ 

ben ik me veel bewuster geworden van 

wie ik ben en wat ik wil.

En als ik er nu op terugkijk… Veel van 

die dromen zijn intussen in vervulling 

gegaan. Misschien omdat ik ze, door ze 

te formuleren, dichter naar me toe heb 

gehaald? Ik wil de weg van mijn dromen 

blijven bewandelen. 

Dromen van pakijs

Ik was altijd al gefascineerd door de 

Noordpool, door de weidsheid en de 

stilte. Ik heb contact opgenomen met 

poolreiziger Dixie Dansercoer en zijn 

vrouw Julie Brown. Wie niet waagt, 

niet wint. Dansercoer vertelde me dat 

hij de laatste graad naar de Noordpool 

ging afleggen. Ik kon mee, als ik bereid 

was me gedurende drie jaar intensief 

fysiek en mentaal voor te bereiden. De 

Noordpool is geen plezierreisje, je bent 

er overgeleverd aan de keiharde wetten 

van de natuur. En dus ben ik beginnen 

trainen. In Zwitserland, in de Ardennen 

en op gletsjers in IJsland. En uiteindelijk 

heb ik op 2 april 2010 mijn eerste stap 

gezet op het pakijs. Een onbeschrijflijke 

ervaring. Onwezenlijk. Zo puur. Het was 

één van de dromen die ik jaren daarvoor 

in dat bos had neergeschreven.

Kwetsbaarheid durven tonen

De Noordpool zelf heb ik uiteindelijk 

niet gehaald. Ik ben keihard tegen mijn 

eigen kwetsbaarheid opgebotst. Na 

twee dagen heb ik de expeditie moeten 

verlaten omdat mijn lange lijf niet op -

gewassen was tegen de extreme koude.  

Ik was bijna drie vingers kwijt. 

Heb ik mijn droom daardoor niet 

gerealiseerd? In het begin was de 

ontgoocheling heel groot. Ik had mijn 

vlag niet geplant, de ’top’ niet bereikt. 

Maar uiteindelijk bleken het avontuur, het 

onderweg zijn, de vriendschappen die 

zijn ontstaan, belangrijker dan het doel. 

Ik heb ook geleerd dat kwetsbaarheid en 

extreme (natuur)kracht dicht bij elkaar 

liggen. Je kwetsbaar tonen is geen 

zwakte, integendeel. Mensen die zowel 

hun kracht als hun kwetsbaarheid durven 

tonen staan sterker. 

Je realiseert niet elke droom, dat is niet 

erg. Dat is de realiteit van het leven, dit 

gaat ook niet altijd over rozen. Ik wilde 

altijd graag veel kinderen, het zijn er drie 

geworden. Mijn jongste zoon, Toon, is 

mentaal beperkt. Je hebt een ideaal-

beeld van kinderen, dat beeld moet je 

dan bijsturen. Ik leer heel veel van Toon. 

Hij leeft helemaal in het hier en nu, hij 

doet waar heel veel andere mensen naar 

op zoek zijn. Tegelijk is het heel confron-

terend dat een van je kinderen nooit voor 

zichzelf zal kunnen zorgen. Niet alles 

gaat zoals je het zelf wilt. 

Zoeken en begrijpen

Ik heb het gevoel dat de voorbije jaren 

mijn daadkracht en mijn ondernemings-

kracht meer samenvallen met mijn 

zoekende, spirituele kant. Dat mijn 

mannelijke en vrouwelijke energie min  

of meer in evenwicht zijn. Daar ben ik 

heel blij mee. En ook het DNA van het 

bedrijf is een samensmelting geworden 

van die twee energieën. De machowe-

reld van de bouw, verbonden met het 

zorgend en verbindend bedrijf dat we 

zijn. Dat wil ik nog verder verfijnen. Zien 

hoe die twee energieën elkaar in balans 

kunnen houden. 

En verder zal ik blijven zoeken. En nog 

meer genieten van onderweg zijn. Meer 

genieten van de zoektocht op zich.  

En onderweg leren begrijpen. Zoals het 

fenomeen van de oorlogsvluchtelingen. 

Natuurlijk zijn mensen hier bang dat ze 

hun welvaart zullen verliezen, ik snap 

wel dat de armen niet wijd opengaan. 

Een nieuwe onbekende situatie boezemt 

altijd angst in. 

Ik begrijp ieders gezichtsveld, maar het 

probleem is dat ieder niet verder kijkt 

dan zijn eigen gezichtsveld. Da’s een 

mooi inzicht dat ik verworven heb: dat 

er meer wereldbeelden zijn dan mijn 

eigen wereldbeeld. Al die wereldbeelden 

proberen te begrijpen en anderen 

stimuleren dit ook te doen, daar wil ik me 

op toeleggen. 

Er is nog zoveel te doen. Ik wil me niet 

laten leiden door alle verdriet van de 

wereld, maar ik kan het ook niet zomaar 

wegschuiven. 

www.durabrik.be

"Ik ben niet gestopt met 
dromen toen ik ouder  
werd. Integendeel, 
ik ben de voorbije jaren  
veel bezig geweest met  
het herdefiniëren van  
mijn dromen.


