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zitten. 'Ik heb ook nog in de bieten gewerkt', zei hij, 'ik was aan het bouwen en 

had het geld nodig.' Hele straten in Koekelare en omgeving zijn gebouwd met het 

geld dat de 'Fransmans' konden verdienen. Dat was makkelijk vijf keer meer dan 

wat ze in Vlaanderen konden krijgen. Velen hebben het met dat hard labeur voor 

hun kinderen mogelijk gemaakt om te gaan studeren.s 

Wat blijft er na al die jaren over van deze emigratie? Buiten verschillende monu

menten, een aantal boeken en enkele bekende schilderijen blijven er vooral de 

duizenden Vlaamse namen in de telefoonboeken van steden uit Noord-Frankrijk. 

De Van den Berghes, De Smedts en ja, zelfs een enkele Van Assche. Fransen die 

volledig ingeburgerd zijn, maar ook met trots hun Vlaamse naam dragen. 

Alles is beter dan 

Op de snelweg naar Calais zitten een tiental donkere mannen op de 

vangrails. Het zijn Afghanen, Irakezen en een enkele Soedanees misschien, die 

vermoedelijk voor de zoveelste keer door de Franse politie uit hun geïmprovi

seerde tentenkamp zijn verjaagd. Maar zij laten zich hun doe! niet afnemen. Hun 

toekomst ligt over zee in Engeland en ooit zullen ze clandestien de overvaart 

maken. Want ook voor hen is alles beter dan armoede. 

Is 'de sjouwer' in Aalbeke ook een beetje hun monument?• 
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